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undan birkaç yıl önce, tam olarak 6-7 Nisan tarihlerinde “Bir hayalin 

peşinden, alışveriş sanatı diyerek” çıktığımız yolculuğun devam hikayesi bu... 

ELLE Edit Art Of Shopping'in ilkini düzenlediğimizde devamının gelmesini 

dilemiştik, hatta ELLE Edit Vol.2'nin de olacağının sözünü vermiştik. Ancak 
doğruya doğru, hiçbir şeyden çok fazla emin olamadığımız günümüzde, ikinci ELLE 
Edit ne zaman olur, olur mu, çok emin olamıyorduk. Zaten pek çok alışveriş etkinliği 
yapılıyordu, ELLE okurları, ELLE takipçileri tekrar bir ELLE Edit ister miydi? İşin 
daha “teknik” pek bilinmeyen yüzü de vardı: En uygun mekan hangisiydi, yeterli sayıda 
markayı bir araya getirmek tekrar mümkün müydü? “Bunları ELLE yapamayacak da 
kim yapacak gibi yorumları” duyar gibiyim ancak amacımız (ne ilkinde ne de 29-30 
Kasım'deki ikinci ELLE Editte) sadece bir alışveriş etkinliği düzenlemek değildi. 
Hayalimiz, daha iyisini, deyim yerindeyse ilkinin “bir üst versiyonunu” düzenlemekti. 
Ve ELLE Edite katılan ve ziyaret eden herkese keyifli, dolu dolu iki gün yaşatmaktı. 
Bunun devamındaki sayfalara göz atıp tüm bunların olup olmadığına siz karar verin. 
ELLE Edit Vol.2'nin en güzel anlarını ve bunu bahane ederek marka ve tasarımcılarla 
yaptığımız mini röportajları bu ekte bir araya getirdik. Bu festivali organize etmemizi 
mümkün kılan marka ve ekiplere, bize destek olan herkese kocaman teşekkürler. 

2018'de çok daha eğlenceli, keyifli, renkli ve bol paylaşımlı ELLE Edit Alışveriş 

Festivali'nde görüşmek dileğiyle! 
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ELLE EDIT VOL 2 
BÖYLE GEÇTİ... 


29-30 Kasım tarihlerinde gerçekleşen ve /0'ten fazla özel olarak seçilmiş markanın yer 
aldığı ELLE Edit'in en keyifli anlarını sizler için bir araya getirdik. 


TURGUT 
TOPLUSOY 
CEM M. 


Harbiye Hilton Convention 
& Exhibition Center'da 
gerçekleşen, ikinci ELLE Edit 
Art of Shopping alışveriş 
festivali renkli görüntülere 
f sahne oldu. İki gün boyunca 
mekana gelenler alışveriş 
keyfini doya doya yaşadılar. 
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ELLE Türkiye ekibi de 2 gün boyunca alışveriş 
Mİ fesiivolindeydi: Esra Özübek, Handan Oral, Özge f 
W Ton Özbek, Deniz Ünaldı, Işın Görmüş, Gülgün Özek, | 
3) Suzan Yurdacan, Selin Miloşyan, Melis Ağazat. ‘| 2 ö 
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Etkinlikte 
alışverişin yanı 
sıra söyleşiler, 
mini röportajlar 
ve renkli çekimler 
yapıldı. Bunların 
objektiflere 
nasıl yansıdığını 
sayfalarımıza 
taşıdık. 
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editörlerinin 
seçmiş olduğu 
| i hepsi birbirinden 
DM > özel markalara 
ilgi büyüktü. 
Alışveriş ve 
eğlenceyle geçen 
ELLE Edit, 
moda, aksesuar, 
mücevher ve 
dekorasyon 
gibi çeşitli 
kategorideki 70'in 
üzerine markayı 
konuk etti. 
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“Alışveriş sanatı” olarak yola çıktığımız, 
ve benzer alışveriş etkinliklerin bir üst 
versiyonu olarak konumlandırdığımız ELE | 
Edit Vol 2, Harbiye Hilton Convention 
& Exhibition Center'ın ferah ve geniş 
mekanında gerçekleşti. 
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İki gün boyunca 
ELLE Edit'te 
olan bitenleri 
ELLE Türkiye'nin 
sosyal medya 
hesaplarından, 
bol bol “story” 
yani görüntü ve 
videodan oluşan 
hikayelerimizi de 


Í paylaştık. Bunları 


kaçıranlar için 
de bu özel eki 


hazırladık. 
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BAŞAK 
BARLAS 


ELLE Editin ikinci 
gününde “Kurumsal 
Modaya Esaslı 
Dokunuş” temalı 
ELLE Siyle Talks'ta 
moda tasarımcısı 
Gamze Saraçoğlu, 
Anadolu Efes 
için tasarladığı 
üniforma koleksiyonu 
anlattı, etkinliğin 
moderatörlüğünü 
yapan ELLE Türkiye 
Yayın Yönetmeni İşın 
Görmüş'ün sorularını 
da cevapladı. 
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ELLE 11 


Son dakikasına 
kadar yüksek 
enerjide devam 
eden ELLE 


Edit, yeni takı 
ve mücevher 
tasarımcılarını 
keşfetmeniz için 
harika bir oluşum. 
Bir sonraki ELLE 


SEMİHA 
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ELLE Edit 
alışveriş 
Jestivalleri 
tasarımcıların 
ve moda 
dünyasından 
insanların bir 
araya gelmesi 
için güzel bir 
“bahane” oluyor. 


R al 


FUNDA 
SE BAYKAL 


e | 
70'den fazla özel markanın 


aynı çatı altında buluştuğu 
ELLE Editte birbirinden şık 
standlar göz doldurdu. 
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BİMEN 
BAKLACIOĞ 


SELİN | 
BAKLACIOĞLU 


Günlerce hazırlandığımız 
alışveriş festivalinde satış 
rekoru kıran ve elindeki 
ürünlerin hepsini satan 
tasarımcıları duymak bizi 
bir sonraki ELLE Edit için 
şimdiden motive etti, 
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L 


TEKST 


ÖNE ÇIKAN 


TASARIMLAR 


Hazır giyim koleksiyonlarıyla öne çıkan tasarımcılar ve en sevdiğimiz markalar ELLE 
Edit Vol 2. alışveriş festivali için bir araya geldi. 


YAZI: SERLİ GAZER BOYACI 


ASLI FİLİNTA 
Oaslifilinta 


ASLI FİLİNTA 
Aslı Filinta markası 
kurucu ve lasarımcısı 


ELLE Edit Vol 2. için 
tasarlanan ve hepsi tükenen 
elbiseler Aslı Filinta'nın 
feminen ve zamansız tasarım 
dilinin bir yansıması. 


VOL2'YE S 
ÖZEL 
KOLEKSİYON! 


Her koleksiyonunun bir hikayesi olan 
Aslı Filinta, bu kez sadece ELLE'e özel 
bir koleksiyonla alışveriş festivaline 
katıldı. “Filinta Gibiyim” sloganlı tişört ve 
sweatshirtler ELLE Edit'in en çok satılan 
tasarımları arasındaydı. Artık markayla 
özdeşleşen bu sloganlı tasarımlara, volanlı 
elbiseler eşlik ediyordu. Uzak Doğu'da da 
“Tasarımlarımızda Türkçe karakterli slogan E e p 
kullanarak bunu Hong Kong başta olmak v U.. ; 
üzere Asya pazarındaki müşterilerimize gi a ogi 5. DG 
giydirmek, bir gün herkes Türk markalarını —— 
giyecek felsefemizdeki adımlardan biri” diyor 
tasarımcı Aslı Filinta. 
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BAŞAK BARLAS 
Başak Barlas 
markası kurucu ve 

tasarımcısı 


SORBE 
@sorhe__ 


SORBE 


ZAMANSIZ STİL 


Modayı yakından takip eden kadınların 
vazgeçilmezi haline gelen Sorbe ceketler, artık ; 
stilimizin kurtarıcısı olarak her gardıroba aday. \ 
‘Sorbe’ markası, kadınını üç farklı ceket stiliyle 
özgürleştiriyor. “The Maskülen Feminen’ ; 
kruvaze modelleriyle, stilini sadelikten yana a & | 
kullanan kadına hitap ederken, “The Gentle 
Women’; ipek saten kumaşlarıyla kadınını gece 
davetlerinin gözdesi yapıyor. “The Timeless 
Lady’; mono ceket stiliyle zamansız şıklığın 
adresi olarak tüm kadınların dolaplarına 
yapabilecekleri en iyi yatırım parçası olarak Į 
koleksiyonda yer alıyor. 


JACQUETTE 


@jaquette_by_elvan 
ELVAN 
TIGLIOGLU 
Jacquette markası 
kurucu ve 
tasarımcısı 


N Nİ Yi 


RADİKAL VE 
SAHİCİ 


Bu sezon birlik ve takım olma 
duygusunu koleksiyonuna yansıtan 
Elvan Tığlıoğlu, kıyafetlerle hikayeler 
yaratmaya devam ediyor. Sınırların 
önemi yok. Azla, gösterişsizle 
ilgilenmiyoruz! Cesaretin vücut bulmuş 
hali Jaguette, yeni sezonun en hit 
renkleri ve kumaşlarından oluşan 
koleksiyonuyla formlara başkaldırıyor. 
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TEKSTIL | 


@exquiseofficial 


DİLAN GÜME 
Exquise markası 
kurucu ve tasarımcıs 


KENTLİ DİVA 


Exguise koleksiyonu ilhamını kentli bir 

divanın keyifli, renkli ve aynı zamanda sıra dışı 
yaşamından alıyor. Kentli divanın eklektik stili, 
bir yandan gösterişli kimliğini vurgularken diğer 
yandan şehir yaşamının giyilebilir parçalarına 
gardırobunda yer açıyor. Dantel, desen, F Ee 

payet ve bolca kadifenin beraber kullanıldığı z 
koleksiyonda ışıltılı ve göze çarpan parçalar 
bulunuyor. Rahatlıkla günlük parçalarla beraber 
kullanılabilen iddialı detaylar, eklektik stil 
kodlarına göz kırpıyor. İnciler ve taşlar hem etek 
düğmesi, işleme gibi detaylarda koleksiyona 
zengin bir dokunuş katıyor. 
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BAHRİYE 
KALAYCI 
Bahriye Kalaycı 
Boutique markası 
kurucu ve 
tasarımcısı 


Bahriye Kalaycı Boutigue'te bulunan 


eklektik. Minimalist, boho, casual ve vintage 
parçaların ağırlıkta olduğu koleksiyonların 
en önemli detayı zamansız parçalardan 
oluşması. Her yaş grubuna hitap eden 

bu zamansız par çalar eklektik giyinmeyi 
severleri de vintage ve minimalist tasarım 
tutkunlarını da bir araya getiriyor. Aksesuar 
ve çantalar da tamamlayıcı parçalar olarak 
her sezon butikte yerini alıyor. 
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parçaların stili kelimenin tam anlamıyla A 
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PINAR TEKGOZ 
Pınar Tekgöz 
markası kurucu ve 

tasarımcısı 


a KUSURSUZ 
f “DİKİŞLER 


Birinci kalite ithal kumaşlar, 
kusursuz dikişler ve lüks 
tasarımların buluştuğu 
koleksiyonda şık ve elegan 
kadınların tercihi özel bir 
koleksiyon amaçlanıyor. Sayılı 
adette hazırlanan koleksiyonda 
el nakışı böcekler hasır örgü 
detaylarıyla doğanın içinden 
gelen şıklık tasarımla 
buluşuyor. 
— 


İBRAHİM DUMAN 


Jacguelyns markası 
kurucu ve tasarımcısı 


TANIDIK HİSLER 


The Jacguelyns sonbahar/kış koleksiyonunu 
eğlenceli tavrını koruyarak gömlek severlerin 
beğenisine sunuyor! Markanın çıkış noktası 

olan 2000'li yılların dünyasını sıradanlıktan 
çıkarma hevesi ikinci koleksiyonla devam ediyor. 
Özenle seçilen desenler “over-size” modeller 
üzerine incelikle yerleştirilirken aradığı gömleği 
bulamayanlar için marka modellerini 4 alt 
kategoriyle satışa sokuyor. Monokrom, çok 
renkli, geometrik ve hayvan desenlerinden oluşan 
“over-size” gömlekler glam havasının yanında 
rahatlığını da koruyor. 2000'li yılların eğlenmeyi 
başaramayan tavrını kıran vintage hissiyatlı 
desenler iddialı giyinmeyi sevenler için özenle 
hazırlanırken kitsch duruşunun yanına modernliği 
eklemeyi ustalıkla başarıyor. 


> 
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KLASİK MAVİ 


ELLE Edit vol2'de Mavi standı yine yaratıcılık üzerine kuruldu. Parlak 
yıldızlar, pırıltılı aksesuarlar, çiçekli ve hayvan figürlü patch'lerle 
ziyaretçiler birer tasarımcıya dönüştü. Bu aksesuarlarla tasarlanan 
denimler stantta anında kişiye özel olarak üretildi. Mavi'nin jean ceketleri 
ve bu kışın hit ürünü “oversize” hırkalar oldukça dikkat çekiciydi. Jean'in 
altın çağını yaşadığı bu sezonda Mavi, her stile ve modaya mükemmel 
uyan jean'leriyle öne çıkıyor. Özellikle denim on denim stilinin 
vazgeçilmezi olan ceketler, sezonun en moda detaylarıyla buluştu. Parlak 
taşlar, simler, floral işlemeler, kürk detayları ve slogan patch'li parçalar 
ELLE Edit'in en favori ürünleri oldu. 


EDIT 
Arter Shopping 
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MEHTAP ELAIDI 
Mehtap Elaidi 
markası kurucu ve 

tasarımcısı 


KADINSAL TAVIR 


Her sezon koleksiyon ilhamından yola 
çıkarak isimlendirdiği beyaz gömleklerine 
bu sezon, tarihe yön vermiş, başarılı ve 
öncü kadınların isimlerini veren Mehtap Elaidi, 
koleksiyonun kimliğindeki maskülen unsurları 
farklı dokular, dar kalıplar, kalın renkli detayların 
grafik anlatımı ve canlı renklere eşlik eden feminen 
detaylarla birleştiriyor. Afife Jale'nin dönemine 
ait bir kol detayı, 6O'ların Black Panther dönemi 
kadınlarının güçlü siluetine eşlik ediyor. Mor 
æ ve kırmızı renklerle başlayan koleksiyon, çizgili 
kumaşlarla grafik anlatımına devam edip, mavi ve 
kırmızılarla yerini siyahlara bırakıyor. 


PIECE OF WHITE —— 
Opieceofwhite 


ZEYNEP TANSUĞ 
Piece Of White 
markası kurucu ve 
tasarımcısı 


SADENİN GÜCÜ 


Zeynep Tansuğ, Koç Üniversitesi İşletme ve Sosyoloji 
bölümlerinden mezun olduktan sonra yaklaşık altı 
sene önde gelen hızlı tüketim firmasının pazarlama 
departmanında çalıştı. Küçük yaştan itibaren aileden 
gelen modaya ve stile olan merakı onu hep bu sektöre 
yakın tutmuştu ve sonunda 2017 yılında soluğu 
kadınların gardıroplarının vazgeçilmez parçası olan beyaz 
gömlekleri tasarlarken aldı. “Piece of White” gömlek /bluz 
koleksiyonumuzla kadınlara beyazın özgürlüğünü sunuyoruz. 
Orjinal kalıplar, özgün kesimler ve çarpıcı detayları, birbirinden è 
farklı ve özel kumaşlarla, üstün kalitedeki butik işçiliğimizle 
birleştiriyoruz” diye anlatıyor Zeynep Tansuğ. 


e 


20 ELLE 


@urunofficial 


ECE KAVRAN 
Urun markası kurucu 
ve tasarımcısı 


DUYGULARI 
ANLAYAN 
TASARIMLAR 


%100 ipek, natürel keten gibi iplikten dokutulan, doğal 
ve kıymetli kumaşlarla çalışan ve sadece doğada bulunan 
renkleri kullanan marka, 2017 kış koleksiyonunda 
modanın köklerine iniyor. Ece Kavran “Urun benim 
hayalimdeki, arayıp bulamadığım, kadını ve vücudunu 
tanıyan, hatayı hiç kaldırmayan bir marka. Ve sadeliğini 
de buna borçlu. Bunu herhangi bir parçayı elinize 
aldığınızda görüyorsunuz. Harcanan zamanı ve emeği 
astar altına saklamıyor. Dürüst bir marka, her şeyi 
olması gerektiği gibi ortada.” olarak tanımlıyor. 


DERYA AÇIKGOZ 
Derya Açıkgöz 
markası kurucu ve 
tasarımcısı 


ROMANTİK VE 
GÜÇLÜ KADINLAR 


Derya Açıkgöz, 21 parçalık koleksiyonuyla 
romantik ve güçlü bir kadın imajı yaratıyor. Derya 
Açıkgöz, tasarımlarında duyguların çağdaş, sanatla 
iç içe, realistik tavır yanında kadınsı bir naiflikle 
dışavurumunu ele alıyor. Koleksiyon “oversize” 
kesimlerle kullanım alanı ve şekli açısından geniş bir 
skala vadediyor. Şifon, kadife ve dantellerle kışa özgü genç 
ve romantik bir atmosfer yaratan tasarımlar beden ve yaş 
kısıtlaması hissettirmiyor. Derya Açıkgöz oluşum süresinde 


a insanların sanat ve giysi alanlarındaki yönelimlerini inceleyip 


markasının duruşuyla harmanladığı koleksiyona markanın 
web sitesinden ulaşabilir ve alışveriş yapabilirsiniz. 
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ÇOTUK 
Setre markası kurucu 
ve tasarımcısı 


a 
Ni 


ÇEŞİTLİLİK 
ZAMANI 


Feminizm, spor şık proporsiyonlar, 
monokrom ve maskülen etkileşimler, 
“tobacco” renkleri ve boho birleşimler, 
son olarak mistik siyah ve ışıldayan 
gece renklerine bezenen parti temaları 
Setre'nin kış koleksiyonunu anlatıyor. 
Temalardaki çeşitliliğin ana sebebi olaraksa 
tasarımın bireyselliği ve içerikteki fikir birliği... 
Koleksiyonun başarısı içerikteki çeşitliliğin, 
bütün bir fikir birliğinde yorumlanabilme 
koşullarıyla doğru orantılı. 


MEHMET 
KORKMAZ 
Mehmet Korkmaz 
markası kurucu ve 
tasarımcısı 


Türkiye ve Orta Asya'da yeteneğiyle dikkatleri 
üzerine çekmeye başlayan, “haute couture” alanında 
tasarımlarıyla yıldızı her geçen gün daha çok parlayan 
Mehmet Korkmaz'ın koleksiyonu kaliteyi en 
yüksek seviyede sunuyor. El işçiliğiyle hazırlanan 
Dark&Romantic koleksiyonunda elegan 
dokunuşları ayırt edici detaylar yer alıyor. Kadife 
kemerler, bel içine alınmış korseler, zarif şıklığın 
anahtarı tüller vücudu saran pelerinli elbiseler, 
elde monte edilmiş makreme nakışlarla 
hazırlanan tasarımlar özgün yorumuyla 
anlatılıyor. Renklerin ahengiyle kucaklaşan 
N elbiseler, hem midi boy, hem de uzun 
olarak vitrine çıkıyor. 


MEHMET KORKMA 


@ayserodoslu.com, ayseroda$lu.co 


LOVE MY BODY 
©lovemybody official 


ZEHRA IŞIK 
Love My Body 
markası kurucu ve 
tasarımcısı 


IŞILTILI BİRSENE 


Love my body 2017-2018 sonbahar/kış sezonunda 

yer alan, özel gün ve davetlerde tercih edebileceğiniz, 
şıklığıyla stilinize ayna tutan Dark koleksiyonu 
elbiseleriyle kurtarıcı görevi üstleniyor. Dark 
koleksiyonu ana fikirde zamansızlığın hakimiyetini 
sürerek; güçlü kadifeler, zarif danteller etrafında 
destekleyici, gece şıklığı için uygun olan kumaş seçimleri 
ve keskin hatlarıyla öne çıkan kalıp detaylarıyla bir 

bütünlük oluştururken; yeni yıl ruhunu yansıtan anahtar 

parçalar sunuyor. 


CHA MAY 
©Ochamay official 


BEBEK EKSPRES 
©bebek ekspres 


BİRGÜL ERGÜN 
Cha May markâsı 
kurucu ve tasarımcısı 


NIHAN UNAL 
Bebek Ekspres 
markası kurucu ve 
tasarımcısı 


MODERN El. 
IŞÇILIĞI KIZLARA 


Merkezine tasarım markası kavramını 


.. 
koymayı anlamlı ve doğru bulan O / E | 
... 


Chamay, markalaşmanın önemini güçlü g 

bir tasarım kültürü ve duyarlılığıyla y Í Bebekekspres.com aslında anneleri yi 
geniş kitlelerle buluşturuyor. Modern ve $ bebekleri için ihtiyaç duydukları 
lüksün buluştuğu tasarımlarda naturel HRR tekstilden, bebek bezine, bebek 


arabasından , ateş ölçerine kadar 
tüm ihtiyaçlarını hızlı bir biçimde 
onlara ulaştırmak için kurulmuş bir 
marka. Fakat içinde aynı zamanda 
kız çocuklarına özel elbiseler de 
bulunuyor. Nihal Ünal “Anne 
olmamın vermiş olduğu artıyla 
müşterilerimle aynı dili konuşuyor ve 
onları çok daha iyi anlıyorum.” diyor. 


ipekler, değerli taşlar ve ustalıkla çözülmüş 
el işçiliği yer alıyor. Chamay'ın klasikleşmiş 
ve markayla özdeşleşmiş ekru, mint, pudra 
tonlarının yanı sıra güçlü Chamay kadınını 
ön plana çıkaran gold, gümüş, kırmızı ve 
siyah tonlarını da görmek mümkün. Naturel 
kumaş seçimleri ve mücevher değerindeki 
aksesuarlarıyla Chamay her ay yeni ve özel 
koleksiyonlara imza atıyor. 
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KIŞA STİL 
DOKUNUŞU 


Roman sonbahar/kış koleksiyonu zarafeti ve 
şölenli stiliyle Roman kadınının tarzını yansıtan 
ışıltılı ve birbirinden şık seçenekler sunuyor. 
Koleksiyonda dikkat çeken renkli parçalar, 
zengin detaylar ve ayrıcalıklı materyaller 
istediğiniz kadın olma fırsatı tanıyor. 
Koleksiyonda feminen etkilerin yanında, 
geleneksel formlar ve modern görünümler 
dikkat çekiyor. Parti ve kokteyl elbiselerinde 
ışıltılı payetler, tüyler, jakar ve uçuşan şifon 
kumaşlar göze çarparken aynı zamanda 
gösterişli taşlar ve boncuklarla feminen bir hava 
kazandırılıyor. Renkleriyle kışın soğuk havasını 
ısıtan trikolar, boncuk ve payet işli şallar, 
koleksiyonun ruhuna uyum sağlayan çanta ve 
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AAA 


İl vENİ 5001 


YENİ NESİL, 
© YENİ TARZ. 


/ L. Yeni 500L, yenilenen iç ve dış tasarımı, son teknoloji özellikleri, 
T x konforlu ve fonksiyonel iç mekanıyla ailenizin tarz otomobili. 
e Apple CarPlay Desteği e 7 İnç Dokunmatik Multimedia Sistemi 
GP Koç e 3 Farklı Sürüş Modu Seçeneği e 455 Litre Bagaj Hacmi fiat.com.tr 


500L'nin CO, emisyonu 104-143 gr/km, ortalama yakıt tüketimi 3,9-6,1 It/100 km arasında değişmektedir. 


TAKI 


İYİLİK DAĞITAN 
KOLYELER 


Ayşe Arman da bir süredir tasarladığı ve Sakajewa 
adını verdiği rengarenk ve tahta kolyelerle ELLE 
EDİT Vol.2 etkinliğindeydi. “Onları hazırlamak 
benim için bir terapi, yaptıkça ustalaşıyorum” 
dediği ve “İyilik kolyeleri” ismini verdiği kolyelerle 
isminden de anlaşılacağı üzere iyilik dağıtan, 
kolyelerin satışından elde ettiği geliri çeşitli sosyal 
sorumluluk projeleri için kullanan Ayşe Arman 
tüm enerjisi ve güler yüzüyle ELLE EDİT Vol.2 
standında hayranlarıyla buluştu. İki günlük alışveriş 
etkinliği boyunca kolyelerin satışından elde 

edilen gelir Toplum Gönüllüleri Vakfı'na aktarıldı. 
Misafirler iyilik kolyeleri çekilişine katılarak hem 
100 TLlik bağış yaptılar hem de harika Sakajewa 
kolyelerine sahip oldular. 


AYŞE ARMAN 


Ayşe Arman'ın tek tek tasarladığı, rengarenk, farklı 
modellerdeki tahta kolyeleri, özellikle beyaz gömlek ve 
jean gibi “basic” parçalarla kullanabilirsiniz. 


IYZICO DA ELLE EDİT'TEYDİ! 


iyziLink ile Yüzbinlerce kişinin online satışa başlamasını sağlayan Türkiye'nin öncü 
Her Yerden ödeme hizmetleri şirketi iyzico, 29-30 Kasım tarihlerinde ELLE Edit Vol.2 
Online etkinliğine katılarak iyziLink ve iyziPOS ürünlerini tanıttı. iyziLink, firma 


Ödeme Alın sahibi olmayan herkese sosyal medya platformları ve mesajlaşma servisleri 
ivzili A üzerinden kısa linklerle ödeme alma imkânı 
iyzili 


o © 
tanıyor. Iyzico, uzman ve yardımsever ekibinin Í Z f CO 
de desteğiyle 24 saat kadar kısa bir sürede satışa y 
iyzico başlamanın mümkün olduğunu duyuruyor. easy checkout 


sy checkout 


26 ELLE 


PHILIPS 


Lumea Prestige 


Sadece 

3 uygulamada 
tüylerde %92 ye 
varan azalma” 


Dermatologlarla 
Ge li şti ri Imi şti r Türkiye’nin 1 Numaralı 


IPL Markası* 


Yüz Vücut Bikini 


*Kablolu kullanımda,en üst enerji ayarında tavsiye edilen uygulama programına uyulduğunda, 
3 kullanımdan sonra bacaklarda ölçülmüştür, kişiye göre sonuçlar değişiklik gösterebilir. 


ELLE 
EDIT 
Arter Shopping 


2 () SİL iaa 


29-30 Kasım tarihlerinde Harbiye Hilton Convention&Exhibition Center'da 
gerçekleşen ELLE Edit Vol2 alışveriş festivali tam 20 takı ve mücevher markasını 
bir araya getirdi. Birbirinden zarif, şık ve zamansız parçaları yeniden bu 
sayfalarda incelemeye ne dersiniz? 

YAZI: SELİN MİLOŞYAN 


MÜCEVHER 


AIDA BERGSEN JEWELLERY 


Oaidabergsenjewellery, www.aidabergsen.com 


AIDA BERGSEN 
Aida Bergsen P 
markası kurucu ve NJ 
tasarımcısı 


SANATSAL 
FORMLAR 


MARKA HİKAYESİ “Markamın 
kuruluşu aslında heykel çalışmalarımla 
eş zamanlı. Elimi geliştirmek, disipline 
etmek için başladığım takı tasarımı 
benim için tutkuya dönüşürken tıpkı 
heykelde olduğu gibi burada da kendimi 
ifade etmeyi amaçladım. Işık yerine 
gölgelerden, karanlıktan yola çıkıyor, 
bir formu ışıkla ortaya koymak yerine onu 
izleyeni gölgeyle derine çekmek ve onun hayal 
gücünün sınırlarını zorlamak istiyorum.” 
YENİ KOLEKSİYON “Son çalışmalarımda daha 
çok renk kullandım. Kolye ve broş tasarlamayı çok 
seviyorum. Takılarım genellikle cesur, kendini açıkça 
ifade etmekten haz duyan, kişileri çekiyor. Tasarımı 
yapanla onu taşıyan arasında bireysel bir iletişim, 
paylaşım kurmaya çalışıyorum. Kullanıcı bu etkileşimin 
parçası olursa, tasarımlarımı son derece özgün biçimde 
yeniden yorumlayabilir. Bu da yaratıcılığın, tasarım benim 
elimden çıktıktan sonra da sürdüğü anlamına gelir.” 


Aida Bergsen'in 
takılarında mine, 
safir, yakut, zümrüt 
ve renkli pırlantalar 
dikkat edi, Bergsen 
mitolojiden beslendiğini 
anlatıyor. 
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Her bir “charm” kolyenin önceki 
koleksiyonun devamı olduğunu 
anlatan Ari Doğramacıyan, 3 
farklı zincir ve ucuna takılabilecek 
5 farklı “charm” bulunduğunu, 
her birini birlikte kullanarak 
yaratıcı kombinasyonlar elde 
edilebileceğini söylüyor. 


JEEVELS&CO. 


Ojeevels, www.jeevels.com 


. ARİ 
DOĞRAMACIYAN 


Jeevels&Co. markası 
kurucu ve tasarımcısı 


GÜMÜŞÜN 
DEĞERLİ 
TAŞLARLA 
DANSI 


MARKA FELSEFESİ “Jeevels & Co. markası 
insana güzellik ve güç katan mücevherler 
yaratmayı amaç edindi. Aşırı şaşaa ve 
gösterişten uzak, modern yaşama kolayca 
dahil edilebilen mücevherler tasarlıyoruz.” 
YENİ KOLEKSİYON HAKKINDA “ ‘Charm 
& More koleksiyonunda dikkat çeken en 
büyük özellik, yüksek kalite gümüş üzerine 
çalışmış olmam. Sonuçta yüksek kaliteli ve 
ulaşılabilir fiyatlı mücevherler ortaya çıktı. 
Bu mücevherleri mine işçiliğiyle pırlanta, 


bir hikaye anlatıyor. İnsanların bunları 
kombinleyerek yepyeni ve benzersiz stiller 
yaratmalarını çok seviyorum. İçlerindeki 
yaratıcılığı ortaya çıkartmalarını izlemek 
keyif verici.” STİL TÜYOLARI “ “Charm & 
More koleksiyonu, modern, yaşamaktan 
ve gezmekten keyif alan şehirli insanlar 
için tasarlandı. Kolayca takılıp çıkarılabilen 
‘charm’ küpelerimiz var. Örneğin sabah 
minik halka küpeyle evden çıkıp, akşam 


> yemeğe giderken o halkaya kolayca 
yakut, zümrüt ve safir gibi taşları bir araya takacağınız '“charm'la bütün görünümünüzü 
getirerek tasarladım.” bir anda değiştirebilirsiniz.” FAVORİ 
İNSANLARA YARATICILIK VEREN PARÇASI “Mine ve pırlantayı bir arada 
MÜCEVHERLER “Mücevherlerin her kullandığımız bilezik. ‘Unisex’ olması da 
birinin ayrı bir duruşu var ve her biri farklı 


hoşuma gidiyor.” 


ELLE 29 


ELLE 


EDIT ON 
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w Ahmet Gencehan Güneş'in 
T kalbimin hızlı çarpmasına 
> sebep oluyor dediği, Robert 
a Goossens tarafından D 
Saint Laurent için tasarlanan AHMET 
O güneşkolyeninbir GENÇEHAN STORIES 
13 diğeri, Barbara Berger GÜNEŞ : 
z koleksiyonuyla Seasons&Stories ories, 
Pinia Mo fepalian kurucusu www.seasonsd ies.com 
üzesi'nde 
2013 yılında 
sergilenmişti. 


GEÇMİŞTEN BUGÜNE 
EŞSİZ HİKAYELER 


MARKA FELSEFESİ “ “Geçmişin hikayelerinden, yeni hikayeler yaratmak’ felsefesiyle çıktık yola. 
Sürdürülebilir modayı savunan, vintage ve ikinci el en iyi kondisyonda moda parçalarını 
yeni sahipleriyle buluşturmayı hedefleyen Seasons & Stories, markanın isminden de 
anlaşılacağı gibi modaya değer katan her bir parçanın hikayesi olduğunu savunuyor 
ve bu parçaların dönemleri ve hikayelerini barındıran bir yaşam tarzını anlatıyor. 
Çıkış noktamız; özel parçaları özel insanlarla buluşturmak. Bu sebeple çok 
nadir vintage aksesuarlara seçkimizde yer veriyor ve bu tutkumuzu 
yeni yüzlerle paylaşıyoruz.” ÖZEL PARÇALAR “Bu sezon beni 
en çok heyecanlandıran parçaların başında Yves Saint 
Laurent ve Christian Lacroix aksesuarlar 


ll geliyor. Koleksiyonumuza dahil ettiğimiz 
1980'lere ait, parçaların ait oldukları dönemin 


ıstakoz kilitli 


í a cham” bileklik. özelliklerini yansıtıyor 


olması çok değerli. 
Çoğu, 40'lar ve 
80'lere ait.” 


Yonca 
kabartmalı 
altın kaplama 
Chanel küpe. 


Mat altın 
kaplama ve 
kristal taşlı 
Christian 
Lacroix 

> "chandelier" 
küpeler. 


1950'lerde Hollywood'da oldukça popüler 
olmuş, Rodo markalı istiridye çanta. 


z TE yağ 
ğa AK EK 
à p " 4 1 
— = Yves Saint Laurent imzalı Robert Goossens 


tasarımı 1987 sonbahar-kış “haute 
AS o) couture” koleksiyonuna ait altın kaplama 


= küpe. 
A 


yö Yi 


Fuşya, mavi ve yeşil gripoix taşlı 
Christian Lacroix küpeler. 


Altın kaplama ve üzeri yapay incili 
Yves Saint Laurent broş. 1980'lere ait, 
logolu Yves 
Saint Laurent 
küpe. Aynı küpe 
ex And The 
City 2 filminde 
Samantha Jones 
karakterine 
hayat veren 
Kim Cattrall'in 
kulağında 
görüldü. 


L 
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DOĞANIN SESİ 


ZAMANSIZLIĞA ÖVGÜ “Tasarımlarımla kendi çizgimi, 
seçkilerimi, duruşumu, yaşam şeklimi ve yeteneklerimi 
yansıtıyor, kendimi ifade ediyorum. Sade, zamansız, anlamlı 
ve etkileyici parçalar üzerine düşünüyor, tasarladığım 
figürlere mümkünse hareket katmayı seviyorum. Nar, 
başak, kelebek ve pervane gibi şekiller dışında özellikle yaz 
koleksiyonlarımın vazgeçilmez turkuvaz taşlı tasarımları da 
Ayşe Rodoslu imzalı olduğunu açıkça belli ediyor” YENİ KIŞ 
KOLEKSİYONU HAKKINDA “Gökyüzünün sonsuzluğundan 


Üzerinde, § 
düşünceler 
bulunan s 


H 
YŞE RODOSLU JEWELRY/ 


Oayserodoslu.com, ayserodoslu.com 


AYŞE RODOSLU 
Ayşe Rodoslu Jewelry 
markası kurucu ve 
tasarımcısı 


ilhamla hazırladığım “Samanyolu! isimli 2017-18 
sonbahar-kış koleksiyonumda irili ufaklı birçok 
yıldıza, küpe, kolye, yüzük ve bileklik formlarında hayat 
verirken 14 ayar siyah, sarı, pembe ve beyaz altın kullandım. 
Pırlantanın ışıltısı gecenin gizemini yansıtıyor.” DOĞA 
FİGÜRLERİ VE ANLAMLARI “Tasarımlarımda genellikle 
doğadan ilham alıyorum. Nar kolye bereketi, bir kadın 
gibi dalına tutkuyla bağlı başak, emeği, verim ve bereketi, 
papatyalar saf güzelliği ve umudu, turkuvaz taşlarla süslenen 
“Mavi Yaz’ koleksiyonum denize olan tutkumu, ikonik 
yusufçuk aşkı ve sevgiliye bağlılığı, son olarak kelebekse 
değişim, gelişim ve özgürlüğü simgeliyor.” 


LUCKY CULTURE 


@luckyculture, www.lucky—culture.com 


MİTOLOJİK 
PARÇALAR 


MARKA HİKAYESİ “Lucky Culture, Anadolu 
topraklarının tarihinden, enerjisinden ve 
çeşitliliğinden beslenen, bohem takılar yaratan, 
enerjisi yüksek bir marka. En büyük özelliğimiz sadece 


takı değil, bir de iyi hissettiren hikayeler sunmamız. 
Sade, günlük kullanılabilen, minimal taşlar ve sembollerle 
bezenmiş parçalar Lucky Culture'ı yansıtıyor.” MİTOLOJİK 
ÖĞELER “Yeni koleksiyonumuzda Türk mitolojisinin mistik öğeleri 
üzerinde çalıştık. Su İyesi, Geyik Tanrıça, Gök Kurt, Kübey Hatun 
ve daha sayamayacağımız kadar etkileyici mitolojik karakterler, 
tanrısal özellikleriyle Türk tarihinin temellerini oluşturuyorlar. Bize 
de bunlardan beslenmek kalıyor. Balık formları, yılanlar, mitolojik 
hayvan figürleri ve tabii ki her zaman kullandığımız rengarenk doğal 
taşlar, koleksiyonumuzun ana hatlarını oluşturuyor.” STİL ÖNERİLERİ 
“Takılarımız sade ve minimal oldukları için günlük hayatta kolayla 
kullanılabilir. Her stile adapte olabilecek, insanların hiç çıkarmadan ve 
sıkılmadan takabilecekleri parçalar yaratmayı amaçlıyoruz.” 


YONCA 
AKBAYRAK 
Lucky Culture markası 
kurucu ve lasarımcısı 


BESTE CESUR 
Lucky Culture 
markası kurucu ve 
tasarımcısı 
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MÜCEVHER 


in, 


Mellery, beegodiess.com 


Soldan sağa: 
ahverengi ve 
beyaz oanade 
"Venus Star” kolye, 
beyaz, mavi ve 
siyah pırlantadan 
"Eye Light” kolye, 
kalveren i ve 
beyaz adanada 
"Venus Star" 
kolye, kutup yıldızı 
kolye, son olarak 
beyaz, mavi, 
siyah pirlanta ve 
yakuttan “Eye 
Light” kolye. 


Beyaz ve 
kahverengi 
pırlantadan “Sirius 
Star" yüzük. 

ECE ŞİRİN 
Bee Goddess markası 
kurucu ve tasarımcısı 


ISIK 
SAÇAN 
TILSIMLAR 


MARKA FELSEFESİ “Bee Goddess 
ilhamını, tüm tanrıçaların tanrıçası 
olarak bilinen 10 bin yaşındaki 
Çatalhöyük'ün Arı Tanrıçası'ndan alıyor. Arı 


Goddess'ın 
zamansız 
tasarımları altın 
ve pırlantayla 
işleniyor. “Venus 
Star halka küpelerimiz, 
kahverengi pırlantalı “Sirius Star’ 


Tanrıça tüm kadınların içindeki gücü, doğurganlığı, mücevherlerimiz, ‘Mondrian’ koleksiyonunun renkli kolye ve 
bereketi, sevgi ve şefkati temsil ediyor. “Beni al ve benim küpeleri, “Göz Nuru' koleksiyonundan üç boyutlu yüzükler 
değerimi taşı diyen markalara alternatif olarak Bee Goddess, en dikkat çeken parçalar arasında. ” HEDİYE ÖNERİSİ “ “Göz 
herkesin kendi içindeki ışığı vurguluyor ve ‘sen zaten eşsiz Nuru” koleksiyonumdaki mavi pırlantayla tasarladığım kolye 
ve mükemmelsin, ben senin ışığının yansımasıyım' diyerek ve ailesi şık bir hediye alternatifi.” İLHAM KAYNAKLARI 
tılsımları mücevherlere dönüştürüyor. 10 yıl önce kurulan “Değerli bir ressamın eseri, gökyüzünde ışık saçan bir yıldız 
Bee Goddess dünyanın ilk tılsım mücevher markası.” YENİ veya suyun içinde kendi ritmini bulmuş bir kaplumbağa...” 
KOLEKSİYONDA NELER VAR? “2017 yılında “Göz Nuru' ve TAKI TRENDLERİ HAKKINDA “Uzun yıllar boyunca sadece 
‘Mondrian koleksiyonları doğdu. Çok sevilen ‘Star Light geceleri abiye kıyafetlerle takılan mücevherler artık günün her 
koleksiyonumuza da yeni kapsül parçalar eklendi. Bee anında takılarak hayatımıza ışık saçıyor.” 
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6GOZ2LAB 
JEWELRY 
@602.lab 


GÖZDE PEKOL 
602LAB markası 
kurucu ve lasarımc 


LABORATUVARI 


MARKA HİKAYESİ “602Lab, doğadaki objelerden 
ve formlardan esinlenen bir tasarım markası 
olarak doğdu. Herkesin trendlerin ötesinde, 

kendine özgü tarzını oluşturduğu bu dönemde, 
602Lab, takıyla özgün stiller yaratmak 
isteyenlere geniş olanaklar tanıyor. Markanın 
anlamına gelirsek, 602Lab, tasarımcısının 
laboratuvarına, kısacası üzerinde çalıştığı 
tasarımların bir sınırı olmadığına gönderme 
yapıyor” YENİ KOLEKSİYON HAKKINDA 
“Formda ve renkte kontrastlığı olan ürünler 
dikkat çekiyor. Doğada bulduğum organik 
dokular, kemikler, taşlar ve ahşaplarla bir süredir 
oynuyorum. Estetik kaygısı bulunmayan, güçlü 
soyut formlardan oluşan bir koleksiyon bu.” 


Omurganın birbirini 
tamamlayan formundan 
esinlenerek yapılan, biri 
bronz, diğeri gümüş yüzükler 
iç içe geçerek de birlikte 
kallanıfabiliyor. 

Yüzüklerin etrafındaki Ro kolyeyse 
soyut bir form olarak, tamamlanmamış bir 
döngünün zıt yönde genişlemesini anlatıyor. 
Gözde Pekol, asimetrik küpeler ve renk 
zıtlıklarıyla formlarda namükemmellik yakalıyor. 


ELİF YALÇIN 
Ex Nihilo 
markası kurucu 
ve tasarımcısı 


y) EX NIHILO JEWELRY 


@exnihilojewelry, www.exnihilojewelry.com 


MARKA HAKKINDA “Takıların sıra dışı formlai 
ve kızıla kaçan bronz renkleri ve birer taril 
kalıntı duruşları herkesin dikkatini fazlas 


çekiyor” YENİ KOLEKSİYON “Yeni koleks 


Harmonia “choker”, salkım inci 
küpeler ve taşsız küpeler, Elif 
Yalçın'ın favori parçalarından. 
yüzükler var. İncinin asilliğini bronzun ham 
ve amorf haliyle birleştirip farklı bir estetik 
oluşturmak istedim. Bronz en temel malzemem, 
rengini çok seviyorum. Bronzu doğal taşlarla 
dolduruyorum. Formlar ve şekiller genelde 
tesadüfi oluşuyor. Takılar amorf bir yapıya 
sahip” İLHAM KAYNAKLARI “Doğadan, özellikle 
dokulardan, bitkilerden ve tabii ki tarihsel hikaye, 
karakter ve figürlerden çok ilham alıyorum.” 
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MERAL TAHINCIOGLU 
PELTEKÇI 
MER'S ortağı ve 
tasarımcısı 


AYLİN TAHİNCİOĞLU 
MER'S ortağı ve 
tasarımcısı 


MİSTİK YOLCULUK 


KOLEKSİYON ÖZELLİKLERİ “Yeni 
koleksiyonumuz “MER'S Soul Searcher’, geçmişi 
mercek altına alıp, insanın içsel yolcuğuna ışık 
tutuyor. Kısaca mistik bir keşfe odaklanan ‘Soul 

Searcher’ koleksiyonunda 925 ayar gümüş 
üzeri 24 ayar altın kaplama kullanırken göz, 
yıldız gibi sembollerle farkındalık ve içsel 
aydınlanmaya gönderme yaptık. Ayrıca 
ürünlerin arka taraflarının da önleri kadar 
güzel olmasına, detaylara çok önem 
veriyoruz. Kalıcı, ulaşılabilir ve modern 


“& takılar tasarlıyor, sürekli yeni model 
üretimi üzerinde çalışıyoruz. 


Mitoloji, doğa, enerji bilimleri 
ve renkler her zaman 


koleksiyonu 
kolyeleri, insan 
hayatına derin 
üç kazandırmayı,s*” 
2: liyor. g” 
Ortadaki büyük 
kolye gö 
formundan 
esinlenilerek 
tasgılandı. Ucu 
hi ı kolyeyse 
R altta) şans ve 
adalet dağıtıyor. 


ilham kaynağımız.” STİL ÖNERİLERİ “MER'S 
doğası gereği, geniş ürün yelpazesiyle her 
tarza hitap ediyor. Farklı renklerimizle kombin 
tutkunlarına sınırsız seçenek sunuyoruz. Yarı ps 
değerli taş ve madenlerle ürettiğimiz tasarımlarla d i 
sade bir kıyafeti bile bambaşka bir boyuta | 
taşıyabilirsiniz.” TAKI TRENDLERİ HAKKINDA i | 
“2018 kış sezonunda büyük, gösterişli ve parıltılı F4 
küpeler, kıyafetleri daha da zenginleştirmeye 4” 
devam edecek. Yeni sezonda doğal taşlara, S 
gizemli tılsımlar ve eski zamanların E 
büyüsünü içeren mistik sembollere P 
bolca rastlayacağız. MER'S 
tasarımlarında da bu mistik ruhu E 
yakalayabilirsiniz.” 


34 ELLE 


BEY”S TAKI VE 
AKSESUAR 


Obeystaki, www.beystaki.com 


ELÇİN DAĞLAROĞLU 
COSTUME JEWELRY 


İHTİŞAMLI 
BİRDÜNYA 


“Takılarım oldukça gösterişli ve büyük parçalardan 
oluşuyor. Dolayısıyla onları gördüğünüz 
anda benim markama ait olduğunu hemen 
anlayabilirsiniz. Yeni sezonda hayvan figürleri 
ve top formları ön planda. İnci yine en çok tercih 
edilen doğal materyal. Sezonun trendlerinden 
olan uzay konseptini, gezegen ve yıldızları 
koleksiyonumda bolca kullandım. Moda eğilimleri, 
trendler, sanat, doğa ve seyahatlerimden ilham 
alıyorum. İç kısmı taşlardan oluşan kocaman metal 
bir çiçeğe sahip klipsli el işçiliği küpelerimi çok 
seviyorum.” 


BEYHAN 
AVANOGLU ÖNER 
Bey'sTakı ve 
Aksesuar markası 
kurucu ve 
tasarımcısı 


DERİDEN 
DOKUNUŞLAR 


“Bey's Takı ve Aksesuar çok yeni bir marka. 
Öncelikle doğa dostu geri dönüşüm malzemeleri 
kullanıyorum. Deri tekstilinde kullanılan derilerin 
artık parçaları, artık kumaşlar, artık ipler ve 
bunları tamamlayabileceğim metal, tahta, cam 
gibi sınırsız çeşitlilikte malzemeden bir araya 
geliyor ürünlerim. Paketlemede kullandığım 
kutu ve poşetler bile geri dönüşüm kağıdından. 
Ağırlıklı olarak bileklik ve kolye olmakla birlikte; 
yüzük, küpe ve şallar da koleksiyonda mevcut. Çok 
fonksiyonlu ürünler tasarlamaya gayret ediyorum. 
Bir bilekliğin aynı zamanda kolye olarak ya da çift 
taraflı kullanılması bana keyif veriyor.” 


DAĞGLAROGLU 
Elçin Dağlaroğlu 
Costume Jewelr 
markası kurucu 
tasarımcısı 


MELISA 
SENIKOGLU 
Nick and Alex 
Jewellery markası 
kurucu ortağı ve 
tasarımcısı 


“Kapalıçarşı'nın eski zanaatkarlarından babam Stefan 
Balcıyan'ın aşıladığı sanat aşkından yola çıkarak 
ben Melisa Şenikoğlu ve kardeşim Alen Balcıyan bu 
geleneği sürdürmek ve günümüze uyarlamak amacıyla 
Nicky and Alex Jewellery markasını kurduk. “Elegant” 
adını verdiğimiz kış koleksiyonumuzda “brown stick’ 
kolye ve küpe takımı, ‘the cut” yüzük, “two faced’ 
bilekliğimiz ve ‘fleur de lys yüzüklerimiz dikkat çekiyor. 
14 ayar altını işlerken kahverengi ve siyah pırlanta, yakut, 
zümrüt ve safirleri tercih ettik. Pırlanta ve renkli taşların 
büyülü dünyasıyla değerli madenleri bir araya getirerek 
geometrik çizimlerle fark yaratan tasarımlara imza atıyoruz. 
Takıların modern bir duruşa, zamansız, fonksiyonel ve zarif bir 
çizgiye sahip olduklarını söyleyebilirim.” 


©Onickyandalexjewellery, www. 
nickyardalexjewellery.com 
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CANER ÇÖLLÜ ÖZLEM ÇÖLLÜ 
Juju markası kurucu ve Juju markası pazarlama ve 
tasarımcısı pr sorumlusu 


SANS DAĞITAN TAKILAR 


“25 yıl Amerika'da yaşadıktan ve üretimden tasarıma mücevher 
sektörünün her aşamasında çalıştıktan sonra doğduğum ve 
büyüdüğüm şehir İstanbul'a döndüm ve o zamanlar nişanlım, 
şimdi eşim olan Özlem Çöllü'yle birlikte markayı kurdum. 
JUJU, üzerinde taşıdığınız, size şans getiren tılsımlı objeler 
anlamına geliyor. 2018 kış koleksiyonumuz “Theodora'yı 
hazırlarken bronz, gümüş, değerli /yarı değerli taşlar 
kullandık. Sert hatlı tasarımlar, renkli taşlar, yumuşak 
geçişler “Theodora'yı zıtlıkların koleksiyonuna dönüştürüyor. 
Koleksiyonlarımızdaki renk paleti ve materyallerin mükemmel 
uyumu sayesinde tüm parçaları bir arada kullanabilirsiniz.” 


GOOD THINGS 
©goodthingsatelier 


© MAVİ AŞKINA 


“Hem takı hem de ev aksesuarları tasarlayıp üretiyorum. 
Markanın felsefesi “İyi ve güzel şeylerle yaşamak. Güzel 
şeyleri bir araya getirip tasarlamak, üretmek ve aynı 
keyifle sahipleriyle buluşturmak bana çok iyi geliyor. Bu 
doğrultuda markama Türkçe'de güzel şeyler anlamına 
gelen “Good Things’ ismini verdim. İklim değişikliği konusu, 
beni yönlendiren en önemli etken oldu. Yazları ilkbahar, 
kışları sonbahar gibi yaşar olduk. Ben de bunların etkisiyle, 
aslında yazları en çok kullandığımız renk olan maviyi kışlık 
koleksiyonumda ana renk olarak seçerek iklim değişikliğine 
gönderme yapmak istedim. Kış koleksiyonumda ağırlıklı mavi 
akik, hematit, lava taşı, kristal, gümüş ve sezonun trendi arı 
figürüyle çalıştım. Bilindiği gibi, arılar doğanın muhafızları.” 


İPEK ERBAY 
Good Things markası 
kurucu ve tasarımcısı 


Lapis taşlı kolye, İpek Erbay'ın 
favori ae Erbay, 
“Tasarımlarımla, kendini ön 

plana atmayı sevmeyen ama her 

yerde varlığını hissettirmeyi bilen 
kadınlara sesleniyorum" diyor. 
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MELIS GORAL 


@melisgoral, www.melisgoral.com 


LÜKS TAS ARI ML AR atölyemde özel kestirmek, yepyeni formlar 


deneyerek zamansız ve geleceğin klasiklerini 
IŞIK OYUNLARI “2018 Kış koleksiyonlarımdan tasarlamak, genelde en lüks dönemlerin ruhunu, 
biri İtalyanca “ay ışığı anlamına gelen “Luna günlük ve ulaşılabilir mücevher modellerine 
Luce’. Tamamen özel kesim taşlara yer verdiğim taşıma fikri hoşuma gidiyor.” STİL ÖNERİLERİ 
bu koleksiyonumda, Ay'ın Güneş ve Dünya “Tüm koleksiyonlarımda, mücevherlerin 
etrafındaki ışık yansımalarından ilham aldım. dönemsel ve geçici olmamasına, trend 
Ay'ın ışığı yansıtmasına gönderme yapan ama aynı zamanda nesilden nesile 
ışık oyunları yarattım. ‘Luna Luce'de açık aktarılabilecek kalıcı ve klasikleşecek 
sarı pırlanta kesim topazlar ve pırlanta, safir, parçalar olmasına özen gösteriyorum. 
zümrüt, malahit, oniks gibi değerli ve yarı değerli Günlük bir kıyafetle veya çok şık bir düğünde 
taşlar öne çıkıyor.” MARKA FELSEFESİ ya da bir yemekte rahatça kullanabilirsiniz.” 
“Art-Deco, çok sevdiğim bir dönem. Ayrıca FAVORİ PARÇASI “ ‘Luna Luce’ 
geçmişten izler taşıyan, tanıdık, güncel, koleksiyonundan topaz oniks, malahit ve 
mükemmel işçiliğiyle öne çıkan tasarımlar A pırlantayla kombinlediğim yüzük ve damla 
yaratmayı amaçlıyorum. Taşları pirlanta sallantılı küpe favorilerimden.” 


Yandaki yüzük Ay'ın Güneş 
ve Dünya etrafındaki ışık 
yansımalarından ilham alıyor. 
Asagidaki 18 ayar beyaz altın 


pirlanta ve oniks küpelerse, 
koleksiyonun en dikkat MELİS 
çekici parçalarından. GÖRAL 
Melis Goral 
markası 
kurucu vê 


tasarımcısı 
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SELİN BAKLACIOĞLU BİMEN BAKLACIOĞLU 
Bimen Jewellery markası Bimen Jewellery markası 
kurucu ve tasarımcısı kurucu ve tasarımcısı 


VINTAGE VE MODERN 
DOKUNUŞLAR 


“Beş yıl önce kurduğumuz Bimen Jewellery markası tamamen el 
işçiliği olan vintage ve modern ürünleri, minimal şıklık duygusuyla 
daha geniş kitlelere aktarmayı hedefliyor. Tasarım ve üretimle ben 

ilgileniyorum, eşim Selin'se son dokunuşu yaptıktan sonra PR 
çalışmalarıyla ilgileniyor. Bu yıl çokça öne çıkan inciler, mavi topaz, 
siyah pırlanta, sitrin, garnet ve peridot gibi renkli taşlar, geometrik 
şekiller bizim koleksiyonumuzda da yer edindi. “Earcuff” küpeler, 
renkli tektaş yüzükler, harfli veya isimli kolye, küpe ve yüzükler, 
Bimen Jewellery'nin dikkat çekici parçalarından. 

Birçok stille kullanılabilen parçalar tasarladık. Örneğin pırlantalı 
yedi taş kolyemiz salaş bir tişört veya kazakla da şık bir elbise veya 
tulumla de kombinlenebilir. Aynı şekilde konyak pırlantalı kelebek 

“carcuff” küpemiz de bu özellikte.” 


TULLIA JEWELS 


@tulliajewels, www.tulliajewels.com © IŞILTILI İ 
KADINLAR IÇIN 


“Tullia Hititçe'de yaşam kaynağı demek. Tullia kadını yaşama 
ve çevresindekilerin hayatına değer katan, gücünün farkında 
olan bir kadın. İşte biz de, kuzenim Hande Yılmaz ve ben, bu 
kadından ilham alarak aksesuar tutkumuzu modern çizgiler 
ve renklerin gücüyle birleştirdik. Kendine güvenen kadının 


„HANDE YILMAZ iy YLIN KAN ışığı bizim tasarımlarımızın ışıltısına dönüştü. Sade ürünlerde 
Tullia Jewels markası Tullia Jewels markası Eğ ği Ni 3 e , 
kurucu ve tasarımcısı kurucu ve tasarımcısı bile şıklığa ve ışıltıya göz kırpıyoruz. Yeni koleksiyonumuzda 


renkli taşlara bolca yer verdik. Safir, yakut ve kahverengi 
pırlanta en çok kullandığımız taşlar. Modern formlarda bol 
ışıltılı ürünler tasarlıyoruz. 

Tullia tasarımlarını gündüz bir Jean'le akşam da şık 

bir partide takabilirsiniz. Küpe modellerinde değişik 
kombinasyonlar yaratıyoruz. Örneğin bir küpe birkaç farklı 

küpeye dönüşebiliyor. Yönünü değiştirerek, farklı küpe arkası 
takarak bambaşka kombinler elde edebilirsiniz.” 


d 
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SELDA JEWELRY 
Oseldajewelry 


SELDA AKGÜL 
Selda Jewelry markası 
kurucu ve tasarımcısı 


CESARETE ÖVGÜ 


“Markamın duygusu üzerine düşünürken, cesaret kavramının bana çok 
yakın olduğunu anladım. Kadınların cesaretlerine, estetik ve zarif 
duygularına gönderme yapan tasarımlar üretmeye çalışıyorum. 2018 kış 
sezonu için ‘Şimşek’ koleksiyonumu hazırladım. Cesaretin aniden içimizde 
belirmesi ve bizi peşinden sürüklemesi bana şimşeği hatırlattı. Şimşeği 
değişik formlarda kullandım. Koleksiyonumda özellikle kolyeler, 
küpeler, broşlar dikkat çekiyor. Her bir parça incelikli ve detaylı el 
işçiliğiyle yaratılıyor. Takılarımda 14 ayar pembe altın, beyaz ve 
siyah pırlantaya rastlayabilirsiniz.” 


ECE ÇOKÇA 
Stelart Jewelry 
markası kurucu ve 
tasarımcısı 


©STELARTJEWELRY 


MİMARİ 
OBJELER 


“Stelart Jewelry sanata ve 
felsefeye dair hikayelerin 
takılabilir birer objeye 
dönüştüğü, form ve kavram 
birlikteliğinin gümüşle 
dövüldüğü bir marka. Aldığım 
mimarlık eğitiminin tasarıma 
olan yaklaşımımı büyük ölçüde 
etkilediğini söyleyebilirim. 
2018 kış koleksiyonumda 
ağırlıklı olarak küpe ve yüzükler 
dikkat çekiyor. Tasarımlarımda 
gümüş ve gümüş üzerine altın kaplama, 
taşlardaysa ağırlıklı olarak akuamarin, 
topaz, kuvars, oniks ve inci kullanıyorum.” 


, Tasarımcının 
\ Jtalya'da ödül alan 
Ù Metamorphosis’ 
koleksiyonundan 
‘Feather earring’ 
adlı küpesi, 
farklı şekillerde 
A kulağa 
takılabiliyor. 
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MUSSCAA 


©Omusscaa 


ÖYKÜM TÜFEKÇİ 
Musscaa markası 
kurucu ve tasarımcısı 


MUSKADAN 
TAKILAR 


“Bir gün, yaklaşık 15 sene önce aldığım ve 
sakladığım muska kolyeye bakarken ‘Neden 
bunun daha süslüsü ve modernize edilmişini 

tasarlamayayım' deyip hemen işe koyuldum. Hem 
Musscaa kolyelerimde hem de gümüş tasarımlarda 
belli bir özgünlük yakalamaya çalışıyorum. Her 
zamanki ışıltılı ‘nude tonlar ve patlayan flaş renkli 
taşlar, koleksiyonumun vazgeçilmezlerinden. 
İncileri de çok sık kullanıyorum. El yapımı doğal 
taşlardan kolyeler, küpeler, doğal inciler Musscaa 
kolyelerimin en büyük tamamlayıcısı.” 


Arter Shopping 


AKSESUAR 
ASKINA! 


Aksesuarlar, stilimizi kişiselleştiren en güçlü parçalar. Son 
dokunuşu yaptığımız yeni arzu nesnelerimiz karşınızda! 


AKSESUAR 


YAZI: SERLİ GAZER BOYACI 


FONFIGUE 
@fonfique 


CEYLAN KOLAT 
Fonfique 

© markası kurucu ve 

tasarımcısı 


RENKLİ 
KIŞ 


Desen ve renklerden oluşan 
eğlenceli dünyasını soğuk kış 
aylarında da yaşatmayı hedefleyen 
Fonfigue bu sezon, klasikleşmeye 
aday desenlerinin yanında yepyeni 
tasarımlarıyla karşınıza çıkıyor. 
İlhamını doğadan ve hayvanlar 
aleminden alan Fonfigue, 
koleksiyonuna papağan, ceylan, 
tavşan ve geyikleri ekliyor. Ceylan 
Kolat'ın sulu boya çizimleriyle 
oluşan desenler, pörtföy, cüzdan, 
kartlık gibi günlük hayatınızın 
vazgeçilmez aksesuarlarını 
süslüyor. 
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©miselaistanbul 


SERRA TÜRKER 
Misela markası 
kurucu ve tasarımcısı 


2008 yılında markanın kreatif 
direktörü Serra Türker tarafından 
New York'ta kuruldu. Misela, 
koleksiyonlarında Doğu'nun 
renkleriyle Batı'nın yaşam 
tarzını eklektik desen ve 
materyallerle yorumlayarak 
herkesin kendi stilini 
yansıtabileceği zamansızlığı 
hedefliyor. Tüm 
koleksiyonlarıyla hızlı 
değişen moda dünyasının 
aksine her sezon yeni 
eklenen parçalarıyla 
kalıcı bir gusto yaratıyor. 
Çanta koleksiyonu 
dışında ilk defa Misela 
Living konseptiyle 
müşterilerinin karşısına 
çıkan marka, ev ve 
yaşam aksesuarlarıyla da 
büyük ilgi uyandırmaya 
başladı. 
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Osactistanbul 


İSTANBUL'UN 
EGZOTİK 
YANSIMASI 


Semiha Turhan; İstanbul'un egzotik dokusundan, 
Boğaziçi'nin ruhundan ilham alarak; doğanın sadeliğini ve 
zenginliğini sanatsal tasarımla birleştirerek 
Nazar koleksiyonunu oluşturdu. Koleksiyondaki her bir 
çanta, markanın oluşumunu anlamlı hale getiren, taklidi 
imkansız parçalarla yaratılıyor. “Zamansız ve özel tasarımlar 
bu koleksiyonunun da anahtar parçalarını 
oluşturuyor. Deri tasarımlarla 
birlikte ithal kumaşlar ya da 
el dokuması ipekli ve keten 
kumaşlar kullandık. Ayrıca çift 
taraflı kullanılabilen modeller 
de bulunuyor. Sadece İtalya'da 
işlenmiş derileri kullanıyorum. 
Önceki tasarımlarda olduğu gibi 
zamansız ve her yaş için uygun 
tasarımlardan oluşmasına dikkat 
ettim. Nazar'da; İstanbul'un 
egzolikliği ve Boğaziçi'nin 
kusursuzluğu, Doğu ile Batı'nın 
buluşma noktası olması bana 
ilham verdi.” diyor Semiha 
Turhan. 


AKSESUAR 


SEMİHA 
TURHAN 
Sact 
markası kurucu ve 
tasarımcısı 
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Ocalyxprints 


MODERN VE 
POPÜLER 


Motif ve desenlere odaklı çanta ve 
küçük aksesuarlar markası olarak 
ortaya çıkan Calyx, antik Yunanca'da 
bitkinin çanak yaprağı anlamına geliyor. 
Calyx'in günlük yaşam alanını hedef 
alan aksesuarları, sulu boya ve yağlı 
boya gibi el çizimi tekniklerinden 
oluşuyor ve günün popüler imgelerinin 
yorumuyla birleşiyor. Koleksiyon ürünü 
olarak ortaya çıkan çanta ve aksesuarlar 
modern ve esprili bir anlayışla moda 
alanıyla eğlenceli bir ilişki kuruyor. 


HAZAL BURTEK 
Calyx markası 
kurucu ve tasarımcısı 


Ociy pearl CEYDA 
YOLCU 
City Pearl 
markası 
kurucu ve 
tasarımcısı 


© 73 GS SIN. 
© 


GÜÇLÜ 
BİRTAKIM 
OYUNCUSU 


City Pearl, enerjik renklerden şaşırtıcı 
bir uyum yakalarken, deri püsküllü 
feminen detaylar ya da ağırbaşlı ama lüks 
dokusuyla naif kadifelerle sıradışı bir çanta 
deneyimi sunuyor. Özgün desenleriyle 
City Pearl koleksiyonları, Akmerkez 
Building Pop-Up Store, Nişantaşı Zmix ve 
Galata ve 42Maslak Lunapark Concept 
Store'da, Akasya AVM Something 
Mağazası; Alaçatı'da Pupesoul ve GU- 
designerstore'da satışta. 
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AKSESUAR 


öz KLASİĞE EĞLENCELİ 
DOKUNUŞ 


katıyor. Feminen ve sofistike kadınlar için 
yeni koleksiyonda Riviere CLutch Midi 


2013 yılında Italyan Bergamo'lu çift Stefano 
ve Valentina Agazzi tarafından yaratılan 


Save My Bag çantaları, ileri teknoloji ürünü ve Maxi serisi ister gündüz ister gece her 
özel bir kumaş olan Poly-Lycra kullanılarak kıyafetle rahatlıkla kombinlenebiliyor. Canlı 
A üretiliyor. Neopren kumaştan daha hafif ve renklerin hakim olduğu ‘clutch’ çantalar, 
FULYA DAL yumuşak, likradan daha esnek olan Poly- daha klasik tarzı benimseyen kadınlar için de 
li e il Lycra bu rengarenk çantalara ultra hafif, suya siyah, kahverengi ve metalik renkleriyle bir 
dayanıklı ve makinede yıkanabilme avantajı hayli şık ve gösterişli. 


GÖKÇE 
DEMİIRKIRAN 
La Carla markası 
kurucu ve tasarımcısı 


Olacarta.tr 
. 
MİNİMAL 
Keçe ve deriyi minimal tarzda 
buluşturan tasarım çantaları ve 
aksesuarlarıyla dikkat çeken La Carta, 
2016 yılında Barcelona'da başlayan 
yolculuğuna İstanbul'da devam 
ediyor. Markanın kurucusu Gökçe 
Demirkıran'ın başlangıçta kendisi 
için tasarlayarak yola çıktığı çantalar, 
gündüzden geceye kullanım olanağı 
sunarken, kendine has sadeliğiyle öne 
çıkıyor. İspanyolca “mektup” anlamına 
gelen La Carta, keçe ve derinin 
buluştuğu ‘clutch’, sırt çantası, evrak 
çantası, tablet kılıfı modelleriyle kadın 


ve erkeklerin modern tamamlayıcısı 
olacak. 
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©hilal.akinofficial 


HİLAL AKIN 
Hilal Akın markası kurucu ve 
tasarımcısı 


W. KİŞİSEL STİLE 
DOKUNUŞ 


Bu sezon aksesuarlarda ağırlıklı olarak kemer ve 
çanta askıları bulunuyor. Kemerlerde metal yıldız 
aksesuarlar, troklar, bohem esintili metal aksesuarlar 

ve ‘Western tokalar ön planda. Çanta askılarında 

kullanılan farklı aksesuarlar ve nakış motifleriyle 
çantaların kişiselleştirilmesini hedefleyen Hilal Akın, 
kişisel stilin oluşturulmasında aksesuarların önemini 
bir kez daha vurguluyor. 


Otarafolks 


ZEYNEP GÜRSOY 
Tara Folks markası 
kurucu ve tasarımcısı 


ÖZGÜR 
KADINLARIN 
YOLCULUĞU 


Tara Folks'un yaratıcısı Zeynep Gürsoy, 
hayatın her alanine yetişen çağdaş kadınlara 
Pratik ve fonksiyonel modeller sunuyor. 
Rüzgar Gibi Geçti filminin ana karakteri 
Scarlett O*Hara'dan ilhamla hazırlanan 
koleksiyon güçlü ve ayakları üstünde duran 
özgür bir kadına dönüşme arzusuyla çıkıyor. 
Bu yolculuğun somut ifadesi olarak Tara 
Folks çanta ve aksesuarları oluşuyor. 
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ELLE 
EDIT 
Arter Shopping 


ASUMAN DULUN 


@asumanduluncom 


ASUMAN DULUN 
Asuman Dulun 
markası kurucu ve 


C= KİŞİSELLEŞTİRİLEN 
AYAKKABILAR 


Asuman Dulun markası, “fashion-forward” 
koleksiyonunu oluştururken en kaliteli 
| materyalleri kullanıyor. İlham kaynakları sokak 
stili, pop kültür ve sosyal medya... “Rahatlığa 
modern bir yorum katarak gençlik ruhunu ve 
tasarımcı bakış açısını birleştirerek müşteri 
memnuniyetini en üst sıraya tutmayı hedefledik”. 


AKSESUAR 


DERİMOD 
©derimod 


KIŞ STİLİ 


Derimod, yeni yılda adımlarıyla ses getirmek isteyenler 
için hazırladığı koleksiyonuyla yılın ilk aylarına damga 
vurmaya hazırlanıyor. Soğuk kış günlerinde feminen 
görünümün tamamlayıcısı diz üstü çizmeler süet, nubuk, 
deri materyallerle bu sezon daha da baş döndürücü... 
Nakış, ‘patchwork ve parlak renkli detayların topuklarda 
ortaya çıktığı 2018 modasında Derimod topuklarının 
farklılığı göz dolduruyor. Ayrıca son yılların 
razgeçilmez aksesuarı zımba ve trok detaylar da 
topuk ve tabanlarda yerini alarak maskülen bir 
hava estiriyor. 


EDZA SHOES 
Oedzashoes 


BÜYÜK ZARAFET 


Taba, vizon ve bordo Edza Shoes'un en çok 
dikkat çekenleri. Bunun yanında rugan ve taşlar 
kış koleksiyonlarının olmazsa olmazlarından. 
Tasarımcılar bu ikiliyi loafer modellerinde bir araya 
getiriyor. “Türkiye'de iyi kalitede modayı ve sezon 
trendlerini takip eden büyük numara ayakkabıyı ya 
limitli adetlerde o da belirli numaraya kadar fahiş 
fiyatlarda ya da özel siparişlerle ulaşabiliyorsunuz. 
Her kadın gibi bizimde ayakkabıya ayrı bir aşkımız 
vardı. Yalnız sorun şu ki kız kardeşim ve ben her 
zaman kolay ayakkabı bulabilen ayak numaralarına 
sahip değildik ve bu işin temelleri bir yılbaşında 
giymek için topuklu ayakkabı arayıp bütün 
mağazaları dolaşıp elimiz boş döndüğümüzde atıldı.” 


EDA SELCAN 


Edza Shoes markası 
kurucu ve lasarımcısı 
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©matla.official 


KARMAŞADA BULUNAN 
DİNGİNLİK 


Matla'nın hikayesi tasarımcısı Duygu şeyleri üretme isteği ve heyecanı ile 
Özdemir Kibar'ın küçük yaşlardan Ankara'ya döndüğüm bir yolculuktu 
beri yaptığı resimlere ve 2005 bu. Ankara'ya geldiğimdeyse 
yılından bu yana çektiği fotoğraflara hayallerimi gerçekleştirmek için 
dayanıyor. Yoğun iş temposundan işimden ayrıldım. Böylece Matla, 
bunaldığı ve hayatını, üretkenliğini kendimi besleyebileceğim aynı 
çok çabuk tükettiğini hissettiği bir zamanda resim, fotoğraf ve Hindistan 


dönemde Hindistan'a gitme 
kararı alıyor. “O ülkenin 
karmaşası ve dinginliği 
içerisinde kendimi 
sorgulama fırsatı 
buldum. Bana 
keyif vereceğini 
düşündüğüm 


ile kurduğum bağı, doğa ile 
ilişkimi modern çizgilerle 
anlattığım ürünlere 
verdiğim isim oldu.” 


DUYGU ÖZDEMİR KİBAR 
Matla markası kurucu ve 
tasarımcısı 
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ELLE 
EDİT 
Arter Shopping 


GÜZELLİK 


FITNESS, BAKIM VE 


GUZELLİK 


ELLE Edit Art of Shopping kapsamında bizimle olan güzellik markaları da vardı. 
Kadın-erkek herkes tarafından ilgi gören bu markaları size biraz daha yakından 
tanıtmak istedik. yazı: ESRA ÖZÜBEK 


T21 


@fit2l.com.tr, afit2l.com.tr 


“Renkli ve 
Jonksiyonel fit21 
spor markamın 
ürünlerini çevreme 
ve hedef kitleme 
keyifli bir ortamda 
sunmak bizim 
açımızdan verimli 
geçti. Hem alışveriş 
hem hoş sohbetler 
oldu.” 


ECE VAHAPOGLU 
fit21 markasının 
kurucusu ve Welness 
Eğitmeni 


SPOR GİYİM 
VE AKSES 


Ece Vahapoğlu'nun yıllar süren spor 
deneyimiyle ortaya çıkan renkli ve 
fonksiyonel spor giyim ve aksesuvar 
markası fit21, ilgi çeken standların 
başında geldi. Spor yaparken veya 
günlük koşturmalarda nefes alan, 
esneyen kaliteli kumaşlarla vücudu 
iyi saran kalıp ve özenli modellerin 
birleşiminden oluşan spor giyim 
ürünleri ve aksesuvarları davetlilerden 
büyük ilgi gördü. Siyah / beyaz çizgili 
logosuyla mataralar, hafif spor 
çantalar, hem havalı, hem de estetik 
görünen fitness ekipmanlarıyla yaşam 
tarzınızı spora yansıtmaya başlamak 
için önerilen bu koleksiyon ürünleriyle 
şık ve havalı görünmek hiç de zor 
olmayacak. 


=> 


MATEN ANA 


Uni, 


| 


mlm 
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THE ORGANIC PHARMACY 


Otheorganicpharmacy turkiye, 


dekakozmetik.comturkiye f yi ERDİNÇ 
HABİBE KAYA W CANBULAT 
CANBULAT 4 Deka Kozmetik 


Deka Kozmetil Kurucu Ortak 


Kurucu Ortak 


LUKS VE 
ORGANIK GUZELLIK e 

T ergisi önderiğinde DU 
BIRARADA yıl ikincisi düzenlenen festivalde 
Kullandığınız bakım veya makyaj ürünlerinin bi rb İ ri nden değerl i ma rkalar la 


koruyucular veya tarım ilaçları içermemesi : Si 
sizin için önemliyse; doğal ve organik arasındaki bir ça t altında buluşmak super 
bir deneyim oldu” 


fark konusunda bilinçliyseniz The Organic 
Pharmacy ürünleri tam size göre demektir. Cilt, 
vücut, banyo, saç, güneş, bebek, makyaj ve sağlık 


ürünleriyle geniş bir ürün yelpazesine sahip Oier j 
olan The Organic Pharmacy ELLE Edit Art ; pe Conditioner, 

p , m EM | Jasmine High Gloss) 
of Shopping kapsamında tüketicilerle buluşan a = Di oi 
güzellik markalardan biriydi. Kalite ve etkinliği pE ie 
kaybetmeden doğal olana dönmemizi sağlayan l 
bakım ve kozmetik ürünleriyle de davetliler k EE 
kadar katılımcı firmalar tarafından da büyük í 
ilgi gördü. The Organic Pharmacy; Antioxidant f S 

: a 

daha ilk andan radarımıza girmeyi başardı. Gr e 


Face Firming Serum (Anlık Değişim Serumu), 
Antioxidant Face Cream (Detoks Etkili Lüks 
Nemlendirici) ve renkli kozmetik ürünleriyle 


MURAD e 
@muradturkiye, kozmoklinik.com © SEHIR 
BURCU ÇEŞİT HAYAT l NA 


Murad Türkiye 


İletişim Müdürü oeme VE STRE SFE 
Murad 


Cloanser 
M u rad Murad. 
ğ ELLE Edit Art of Shopping kapsamında 


“Ik l g ü n boyu nca O as rl il Kozmoklinik yetkilileri “Şehir hayatının 
RL J yaşlandırıcı etkilerini Murad City Skin'le 

ka t lım Cl lara Sérüm active: ‘durdurmak mümkün” dedi. Ve Murad 
ve d davet | i l ere 7 City Skin Over Night Detox-Detoks 
2 l AES S Etkili Gece Nemlendiricisi ve City Skin 
Uurunteruniz!i Age Defense SPF 50- Anti-Aging Etkili 
tanıtma k, ye n i Gündüz Bakımı SPF 50'yi tüketicilerle 
; P buluşturdu. Ayrıca C vitaminiyle aydınlık 

seri l erimiz bir cilt sloganıyla da hayalini kurduğunuz 
hakkında bilgi aydınlık cildin sırrını Essential C 
serisiyle nasıl çözülebileceğini anlattı 

verm ek çok . Temizleme, onarım, nemlendirme ve 


peeling ürünleriyle nasıl bir bakım rutini 
izenmesi gerektiği konusunda ipuçları 


keyifliydi.” 


Exfoliant éclat 


intensive-G verdi. 
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“DEKORATİF OBJELERİ 
: KEŞFETME ZAMANI 


Koku ürünlerinden çiçek ve çikolata aranjmanlarına mobilyadan dekoratif eşyalara, 
beş özel marka estetik dünyasının kapılarını ELLE EDİT Vol2'ye açtı. 


YAZI: SELİN MİLOŞYAN 

UMUT 
GUNAÇAR 
Kurucu ortak 


FULYA 


a 
GÜNDOĞDU 
Fiolas markası 
kurucu 
ve kreatif 
direktörü n= 


FİOLAS 


Ofiolasofficial, www.fiolas.com 


KOKULARIN 
IYILEŞTIRICI 
GÜCÜ 


gö MARKA HAKKINDA “Organik tabanlı bir koku serisi olan, 


ilhamını müziğin enerjisinden alan Fiolas, ruhunuzun 


TUBA YAVUZER 
Kurucu ortak ve iç 
mimar 


JOY FLOWERS 
Ojoyflowers istanbul 


MUTLULUK 
DAĞITAN 
ÇİÇEKLER 


MARKA HİKAYESİ “JOY'u Tuba Yavuzer, Umut 


Günaçar, Neslihan Sadıkoğlu ve Hüseyin Özdemir derinlerindeki iyileştirici gücü ortaya çıkararak evinizin 
olarak 4 kişi kurduk. Bu işe girerken hem kendimizi havasını değiştiriyor. ‘Soul Jazz’, “Greek”, ‘Chill Out 
hem de müşterilerimizi mutlu etme konsepti üzerine ve ‘Love Symphony’ bu kokulardan birkaçı. Müzik 
çalışmaya başladık. Ve markanın adı da JOY oldu. notalarından yola çıkarak isimlendirdiğimiz, 
Girdiğimiz her mekana mutluluk, neşe getirelim istiyoruz. limondan tarçına, amberden kahveye uzanan koku serisi 
Çiçek ve çiçekçilik bizim için bir mutluluk sanatı. JOY'dan içinde kış olması sebebiyle tarçın daha fazla rağbet 
yolladığımız her çiçek mutlaka içinde bir avuç mutlulukla görüyor. Doğal ürünlerden üretilen, solvent içermeyen 
gidiyor, JOY'un imzası gibi. JOY'un en beğenilen ürünleri kokuların şişeleri de tamamen el işçiliğiyle yapılıyor.” 
arasında, “Gizli Bahçe’ adını verdiğimiz aranjmanlar ve KOKULAR KOZMETİKTE DE KULLANILIYOR “Kokuların 
çiçek ve çikolatalardan oluşan setler dikkat çekiyor.” esansları özel formülleriyle Fransa ve İspanya'dan 
EN ÖZEL HEDİYE SEÇENEKLERİ “JOY çiçek & çikolata gelirken, hem profesyonel kokulandırma, hem de ev 
setleri çok beğenildi. Tasarlarken hiçbir şeyi kalıptan kozmetiği alanlarında kullanılıyor. Kısaca oda kokusunun 
çıkmış gibi yapmamaya özen yanında mum, oda spreyi, sıvı sabun ve el kreminden 
gösteriyoruz. Çiçekleri kutuya oluşan kişisel bakım seti, pozitif enerji spreyi ve kolonya 
koysak da, o kutuda kendi havasında da bulunuyor. Örneğin eriyen mumu elinize sürdüğünüzde 
dans etmesine izin veriyor, çiçeği yoğun bir yumuşaklık hissediyorsunuz. Kokusu da 
bastırmak yerine, onu çerçeveleyecek muhteşem ve kalıcı.” 


renkleri tercih ediyoruz. Ayrıca 
çiçek ve kitap, çiçek ve mum gibi 
birliktelikler de çok beğeniliyor. 


= 
aa s. . . .. . Fioras 
Çiçekler güzellikleriyle gümüş, cam, | 

seramik, bakır, ahşap aksesuarlara, 


kitaplara, mumlara eşlik ediyor.” Fıotas 


Naa 
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BENER BENGİ 
Aşk-ı İstanbul 
markası yaralıcısı ve 
tasarımcısı 


AYFER TOPRAK 
Aşk-ı İstanbul markası 
yaratıcısı ve tasarımcısı 


AŞK-I İSTANBUL 
Bener Bengi & Ayfer Toprak @aski34istanbul 


BEYAZ SABUNLA 
NOSTALJİK BİR 
YOLCULUK 


MARKA HİKAYESİ “Dostluğumuzu ortaklığa 
dönüştürerek ev mekan kokusu üretimine girmeye, 
beyaz sabun kokusu aşkından yola çıkıp bir mekan 
kokusu yaratmaya karar verdik. İspanya'da yapılan esans 
çalışmalarından sonra kokuyu piyasaya sürdük. Koku 
büyük ilgi gördü. Eski geleneklerimiz, ev 
alışkanlıklarımızla derin bir bağlantısı 
bulunan beyaz sabunun büyük ilgi 
görmesine aslında şaşırmadık. İstanbul'a 
olan aşkımıza dayanarak Aşk-ı İstanbul 
markasını yarattık.” PUDRA KOKUSU 
DA VAR “Beyaz sabundan sonra pudra 
kokusunu çıkardık. Bambu çubuklu 
şişelerde sunduğumuz kokularımız 
otellerde, restoran ve Spa'larda büyük ilgi 
görüyor.” 


ZEN CERAMICS 


©Ozenceramics, 


RENKLİ VE ÖZGÜN 
SANAT OBJELERİ 


MARKA HİKAYESİ “2009 yılında üç ortak Galata'da 
kurduğumuz markayla sanat objeleri üretmeyi amaçladık. 
Ürünlerimizi, hem bugün kullanılması hem de gelecekte 
eşsiz ve değerli eserler olarak saklanması doğrultusunda 
tasarlıyoruz” HANGİ ÜRÜNLER VAR? “Ürünler porselen 
çamuru kullanılarak atölye ekibimizin deneyimli ellerinde 
şekillendirilip renklendiriliyor. Farklı boyut ve formlarda çay ve 
kahve fincanları, tabaklar, tepsiler, büyük boy masa üstü objeleri 
ve duvar süsleri var. Tabaklarımız, uygun renk ve desenlerde 
olanlar arasından seçilip bir yerleştirme yapılarak duvar panosu 
oluşturmak amacıyla da kullanılabilir. Aydınlatma, paravan, 
masa ve sehpa gibi iç mekan ürünleri de tasarlıyoruz.” 


ENIGMA FURNITURE 


Oenigmabynecdetyilmaz, enigmafurniture.com.tr 


© 


NECDET 

YILMAZ 
Enigma markası 
kurucusu 


MODERN VE pen 
FÜTÜRİSTİK 
TASARIMLAR 


MARKA HİKAYESİ “Enigma vizyonu, 

tasarımı, işçiliği, yenilikçiliği ve mühendislik 
anlayışıyla insanların rüyalarını gerçekleştiren, 
günümüzün ilham verici mobilya 
markalarından biri. Farklı tasarım anlayışı ve 
estetiği, modernlikle vurguladığı asil ve zarif 
çizgisi, markayı tanımlayan özelliklerden. 
Sağlam ve uzun ömürlü olması adına, masif 
ahşap kullanımıyla oluşturulan ev, ofis ve diğer yaşam alanlarında 
kullanılan tasarımlar dikkat çekiyor.” FÜTÜRİSTİK MOBİLYALAR 
“Enigma koleksiyonu dışında, özel malzeme ve detaylarla kişiye 
özel tasarımlar da üretiliyor. Günümüzde bilinçli tüketicilerin 
tercihleri doğrultusunda, modern teknolojinin izinde, özel 
teknikler ve usta eller tarafından tasarlanmış ve işlenmiş özel 
mobilyalar üretiliyor. Artık fütüristik mobilya devrinin açıldığı 21. 
yüzyılda fonksiyonel ve geleceğin mobilyasını tasarlama amacı 
taşıyan firmalar çok daha fazla ön plana çıkıyor. Enigma bu konuda 
açık ara önde.” 


Fa 


www.zenceramıcs.com NİHAL 


SARIOĞLU 
Zen Ceramics 
markası orlağı 
ve tasarımcısı 


MUSTAFA CANER 
KURT 
Zen Ceramics 
markası ortağı ve 
tasarımcısı 


ZUHAL 
BILGINALP 
Zen Ceramics 

markası ortağı ve 
tasarımcısı 
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“GAMZE | 
SARAÇOĞLU 


detaylarını anlatti. HAZIRLAYAN: ESRA ÖZÜBEK 


LLE Edit Art of Shopping alışveriş kadar keyifli soh- 
betlere de imza attı. Bir toplantıda modacı Gamze Sa- 
raçoğlu ve yayın direktörümüz Işın Görmüş konuklarla 
buluştu. Saraçoğlu yaptığı başarılı işlerle medya ve basın günde- 
mini meşgul ediyordu ama bu sefer sohbetin konusu farklıydı. 
Anadolu Efes'in kurumsal kimliğine göre saha ekibi için 
özel bir koleksiyon hazırlayan Gamze Saraçoğlu, yapılan soh- 
bette Anadolu Efes'in her alanda kaliteye önem vermesine, 
genç, dinamik, günü yakalayan ve yeni- 
liklere önem veren bir marka olmasına 
dikkat çekti. Katılamayanlar için keyifli 
sohbetten notlara gelince... 
Saraçoğlu konuşması sırasında çalışan- 
ların Anadolu Efes ailesi için çok önemli 
olduğunu vurguladı. Sonuç olarak hem 
tasarım çizgisi, hem sağladığı konfor, 
hem de kalitesi ve çeşitliliğiyle büyük ilgi 
gören “Anadolu Efes Saha Kıyafetleri” o 
kadar çok sevilmiş ki, ekibe özel hazırla- 


EFES 


eo | çi f 7 g g e Na 
ORNEK IS BIRLİG 
Türkiyenin en başarılı moda tasarımcılarından biri olan Gamze 
Saraçoğlu, son zamanlarda Anadolu Efes'in saha ekibi için 
hazırlığı koleksiyonla da adından söz ettiriyor. ELLE Yayın Direktörü 


Işın Görmüş ve Gamze Saraçoğlu ELLE Edit Art of Shopping 
kapsamında mini bir söyleyişiyle konuklara bu iş birliğinin 


EFES 


ELLE Edit Art of Shopping'in ikinci gününde M 
yayın yönetmenimiz İşin Görmüş ve Gamze 


nan koleksiyonun satışı olup olmadığı bile sorulmaya başlanmış. 
Saraçoğlu, ayrıca tasarım aşamasında sahaya çıkarak Ana- 
dolu Efes ekibinin tüm beklentilerini, ihtiyaçlarını birebir 
gözlemlediğini de söyledi. Her bölgedeki temsilcilerin farklı 
talepleri olduğu için değerlendirme sürecinden sonraysa dört 
mevsime uygun şık, rahat, modem ve esaslı bir koleksiyon 
oluşturmaya çalışmış. Hem kumaş kalitesi, hem de çalışırken 
sağladığı konforla da öne çıkan koleksiyon içerisinde mevsime 
özel yelek, yağmurluk, ince montlara 
> 5 da yer verilmiş. Koleksiyon veya bu iş 
me birliğinin en dikkat çeken noktaların- 
dan biri de tüm tasarımlar bittiğinde 
bu kıyafetleri kullanacak kişilere özel 
olarak Gamze Saraçoğlu tarafından ya- 
alan ve imzalanan mektuplarla kolek- 
siyon gönderiminin yapılması. Ayrıca 
şimdiye kadar bir ilk yapılarak kolek- 
siyon etiketlerinde Gamze Saraçoğlu 
imzasının bulunması. 


EFES " Ergş © 


Saraçoğlu koleksiyonun detaylarını konuştu. 
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Keyifli geçen söyleşide güzelliğin tanımı 
konuşuldu. Gerçekleşen Beauty Talk 
davetliler tarafından büyük ilgi gördü. 


ÖOZGUVEN VE 


GÜZELLİK 


Sağlık hizmeti, tüketici ürünleri ve aydınlatma alanlarında 

tarklı yenilikler ve ürün seçenekleri sunarak insan hayatını 

iyileştirmeyi amaçlayan kapsamlı bir teknoloji şirketi olan 
Philios'de ELLE Edit Art of Shopping'in sponsor 


markalarından biriydi. HAZIRLAYAN: ESRA ÖZÜBEK 


hilips etkinlik kapsamında; Klinik Psikolog 
Pre Erdem ve Yaprak Yapsan moderatör- 

lüğünde ‘Özgüven&Güzellik’ söyleşisi ger- 
çekleştirildi. Bu söyleşide güzelliğin yeni tanımı 
olarak sağlık, mutluluk, özgüven vurgulandı. Söyleşi 
sırasında Türk kadınının güzelliğe ve özgüvene bakış 
açısı, güzelliği etkileyen faktörler, Philips Türkiye'nin 
gerçekleştirdiği “Küresel Güzellik Endeksi'nden” 
konu başlıkları ve “Özgüven ve Güzellik” konusunun 
vurgu noktalarına yapılan açıklamalar dikkat çeken 
konu başlıklarıydı. Interaktif bir şekilde tasarlanan 
sohbette uzmanlara katılımcılar da yorumlarıyla 
katkıda bulundu. 


b 1l ý < 


* Lumea Prestige IPL tüy alma cihazı; benzersiz 
kıvrımlı başlıklara sahip. Vücut, yüz ve 
hassas bölgelerde en iyi sonuçları elde 

etmek için tasarlanmış. Kablolu ve kablosuz 
kullanılabilmesiyse en büyük avantajı. 


Philips'in fuarda tanıttığı ürünler 


arasında üç uygulamada tüylerde Oldukça keyifli geçen sohbette güzellik kavramının 
yüzde 92'ye varan azalma nasıl bir değişime uğradığı, gençlerin sosyal medya 
sağlayan Lumea Epilasyon aleti tutkusu da gündeme getirildi. Alışveriş keyfi yaşayan 


büyük ilgi gördü. İstenmeyen 
tüylere pratik ve etkili çözüm 
arayanlar bu standın başından 
ayrılamadı. 


konuklara hoş bir mola yaşatan bu güzellik söyleşisi- 
ne dijital dünyanın önde gelen isimleri de katıldı. 
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TALYANP 
İMZASI & 


ELLE Edit Art of Shopping'i ziyaret 
edenler alışveriş keyfini doyasıya 
yaşarken bir yandan da Fiat 
500'ün yeni modellerini yakından 
görme şansını elde etti. Alışveriş 
festivalinin sponsor markalarından 
biri olan Fiat, ilgi çekici 
modelleriyle otomobil severlerin 
büyük beğenisini kazandı. 


HAZIRLAYAN: ESRA ÖZÜBEK 


KJIN 


öklü geçmişiyle otomotiv tarihinde çok özel bir 

yere sahip olan Fiat 500, 60'ıncı doğum yılını 

çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Ge- 
çen yıllarda milyonlarca insanın hayatına eşlik, pek çok 
tarihsel evreye de tanıklık eden ikonik model, İtalyan 
tasarımının mucizelerinden biri olarak kabul ediliyor. 
İşlevsel özellikleri, yenilikçi çizgisi ve teknolojisi ile yıl- 
lar içinde efsaneleşen Fiat 500, kendine özgü ruhu ve karakteri 
ile hafızalarda ayrı bir yere sahip olmayı sürdürüyor. Günümüz 
otomobillerine pek çok defa ilham kaynağı olmayı başaran Fiat 
500, köklü geçmişi ve her zaman genç görünümü ile yeni seri- 
lere de yol açıyor. 

500 Anniversario, retro konsol, farklı noktalarda kullanılan 
özel logo ve motor kaputundaki krom uygulama gibi tasarım 
ayrıntılarıyla orijinal Fiat 500'e gönderme yaparken, ikonik 
modelin karakteristik özelliklerini modern bir yorumla ortaya 
koyuyor. Fiat 500 Anniversario, yeni Riviera Yeşili ve Sicilia 


Fiat 500'ün dış tasarımda 
olduğu gibi 60. yıldönümü 
özel serisinin iç tasarımında 
da retro detaylar dikkat 
çekiyor. Otomobile 
mükemmel bir “60'lar 
dokunuşu” katan yatay 
çizgiler, fitiller ve 500 logo 
işlemeli kumaş koltuklar, 
"Dolce Vita” yıllarını 
günümüze taşıyan unsurlar 
arasında yer alıyor. 


EN HAVALI TAF 


Turuncusu gibi sıra dışı renk seçenekleriyle de ön plana çıkı- 
yor. Özel serinin sahip olduğu kendine özgü 60'lar görüntüsü, 
otomobilin geçmişindeki en önemli özelliklerden bazılarını da 
bünyesinde barındırıyor. Kaput ve ayna başlıkları üzerinde yer 
alan krom vurgular, nostaljik Fiat logoları ve klasik otomobil 
lastiklerini çağrıştıran 16 inç'lik klasik jantlar Fiat 500 Anni- 
versario'nun ön plana çıkan görsel özelliklerini oluşturuyor. 
Otomobilin zarafeti, bagaj kapağında yer alan ve ona sportif bir 
hava katan “Anniversario” logosuyla mühürleniyor. 
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VESPA'YLA 
KONFOR VE KEYİF 
BİRARADA 


ELLE Edit Art of Shopping kapsamında misafirler ve katılımcılar iki gün boyunca 
Vespa'nın yeni modellerini de yakından görme şansını elde etti. Büyük küçük herkesin 
sahip olmak istediği Vespa'lar büyük ilgi gördü. 


DERLEYEN: ESRA ÖZÜBEK 


epimizin bildiği gibi Piaggio Gru- 

bu bünyesinde bulunan Vespa 

son derece kült bir marka ve tüm 
dünyada sadık bir hayran kitlesine sahip. 
Zengin ekipman ve aksesuar alternatifle- 
riyle müşterilerine farklı kişiselleştirme 
konfigürasyonları da sunuyor. Ürün çe- 
şitliliği ve kişiselleştirme alternatifleriyle 
müşterilerinin beklentilerini karşılayan 
Vespa Primavera'ysa yarım asırlık süre içinde ölümsüz bir kla- 
sik haline gelen ilk versiyon olma özelliğiyle biliniyor. 
Vespa Primavera bugün gelinen noktada yarım yüzyıl önce 
başarılı olan tüm değerleri somutlaştıran bir ürün. Genç, yeni- 
likçi, teknolojik olarak avangart, çevik, dinamik ve çevre dostu 
bir motosiklet olan Vespa Primavera atalarının başarılarla dolu 
köklü geçmişini adeta geleceğe taşıyor. 2018 Vespa Primavera, 


Primavera ve Primavera 
Touring 
olmak üzere iki farklı 
versiyonu bulunan Vespa 

Primavera'da; hava 
soğutması, elektron 
enjeksiyon ve 3 supap 
teknolojisine sahip ve 150 
cc motor seçeneği 
kullanıma sunuluyor. Trend 
Motosiklet Pazarlama A.Ş 
Primavera'nın, otomobil 
ehliyeti ile de kullanılabilen 
50 cc'lik modelini yeni 
sezonda Türkiye pazarına 
sunmaya hazırlanıyor. 


u 


konfor, emniyet ve görünüm noktasında bir 
dizi güncellemeyle geliştirildi. En önemli değişikliklerden biri 
olarak Vespa tarihinin en büyük tekerlekleri olan ve her türlü 
yol şartında daha dengeli ve stabil bir sürüş sunan 12 inçlik alü- 
minyum alaşım jantlar dikkat çekiyor. LED teknolojisine sahip 
ön far ve arka stop lambaları aktif güvenliği arttırıyor. Bunun 
dışında bir dizi krom eklentiyle daha modern ve çekici bir gö- 
rünüm elde edilmiş durumda. 
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W WNKADINLARA 
GÜÇLÜ 
DESTEK 


Kadının güçlenmesi ve iç gücüne katılımı çok önemli. 
Ülkemizde kadınların girişimcilik oranını yükseltmek, 
iş gücüne katılımını sağlamak için hepsiburada farklı 
bir projeye imza atıyor. Ve bu proje kapsamında 
ortaya çıkan ürünler ELLE Edit Art of Shopping 


kapsamında satışa sunuldu. HAZIRLAYAN: ESRA ÖZÜBEK 


SOSYAL SORUMLULUK 


Kadın girişimcilerin 
yarattığı ürünler 
ELLE Edit'te büyük 
ilgi gördü. Etkinliğe 
gelenler ürünleri 
yakından inceledi. 


A 


— “Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü” 
il | sloganıyla tanıtılan ürünlerin hikayesi 
'HerssuzapA com kadar el emeği olarak yaratılması da 


1 dikkat çekti. 


biri olan Hepsiburada; ‘Girişimci Kadınlara Teknoloji 

Gücü Projesi' ile e-ticarette kadının gücünü daha da ile- 
riye taşımak ve üreten kadınla ülke ekonomisine daha da katkı 
sağlamak istiyor. Bir iş fikri olan ama hayata geçirmekte zorla- 
nan kadınlara destek vermek, iş fikirlerini gerçekleştirmelerine 
yardımcı olmak ve halihazırda işini yürüten kadınlara işlerini 
büyütmeleri için imkanlar sunmayı amaçlıyor. 

Türkiye'nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada, e-tica- 
ret yoluyla kadınların ekonomide güçlenmesine destek olacak, 
‘Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü’ programını hayata geçir- 
di. KAGİDER başta olmak üzere kadın girişimcileri destekle- 
yen birçok STK/ Vakfın destekleriyle oluşan program kapsa- 
mında, Hepsiburada Pazar Yerinde mağaza açan kadınlara sa- 
tış, operasyon, lojistik ve pazarlama desteği sunuyor. Sıfır ma- 
liyetle sanal mağaza açma, komisyon indirimleri ve ürünlerini 
platform üzerinde avantajlı şekilde pazarlama imkanı sunulan 
kadınlar aynı zamanda girişimcilik ve e-ticaret alanlarında eği- 
tim ve danışmanlık desteği de alabiliyorlar. 


4 | Vürkiye'de dijital ekonominin önde gelen firmalarından 
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#ELLEEDITVOL2 


Sosyal medyada paylaştığımız fotoğraf ve “story"leri keyifle takip ettiğinizi biliyoruz. 
Biz yine de bu ekin sonunda birkaç tatlı kareyi de buradan da hatırlatmak istedik. 
Takipte kalın! 
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Ebil 
Arter Shopping 


KATILAN TÜM MARKALARA VE 
ALIŞVERİŞ FESTİVALİMİZİ ZİYARET 
EDEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ! 


BİR SONRAKİ 
“ELLE EDIT ART OF 
SHOPPING” ETKİNLİĞİNDE 
GÖRÜŞMEK ÜZERE... 
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SIFIR ŞEKER 


